55 En 1914, la rue des Glands,
tracée en 1908, était loin d’étre
entierement batie. La «Brasserie
de I'Etoile» au coin de 1’avenue
Van Volxem, était déja reliée au
téléphone. La régie se contentait
de trois chiffres: le No 870, alors
qu’aujourd’hui sept chiffres sont
indispensables a la communica-
tion.

De Eikelstraat, aangelegd in
1908, wasin 1914 nog niet gans
bebouwd, De herberg ,,Brasserie
de I'Etoile”, op de hoek van de
Van Volxemlaan, was al aangeslo-
ten op het telefoonnet. 870 was
het telefoonnummer, slechts drie
cijfers. Heden hebben we allen
een nummer met zeven cijfers.



